. . Omdat U voor ons
“Wie in mij gelooft zal leven”.
zo goed bent geweest,

T heel eenvoudig hebt geleeft,

VROOM AANDENKEN AAN zoveel voor ons hebt gewerkt,

is het voor ons moeilijk
DE HEER

Henry BLONDELLE

afscheid te nemen,
wij allen die U dierbaar waren.
echtgenoot van

Mevrouw Mariétte VAN DEN BERGHE

De families BLONDELLE
geboren te St.-Goriks-Oudenhove

op 18 juli 1913

VAN DEN BERGHE
_ DESTERBECQ
en godvruchtig overleden te

Geraardsbergen op 16 september 1991, LATTE

SESIEtidoor STl e TRneitan danken U voor de blijken van deelne-

in extremis ming in hun rouw.

Moulart & Herregodts van de maele




