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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Gaston, Hubert BLYAU

weduwnaar van Mevrouw
Marguerite SURDIACOURT,

geboren te Everbeek op 19 januari
1894 en godvruchtig overleden in de
H. Hartkliniek te Geraardsbergen op
13 oktober 1981.

Voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Wij hebben hier op aarde geen blij-
vende woonplaats. De dood stelt een
einde aan ons leven hier op aarde.
Doch allen die geloven weten dat de
dood niet het einde is, maar een
overgang van dit tijdelijke leven naar
het eeuwige.

Onze duurbare overledene Gaston
heeft het geluk gehad een hoge ou-
derdom te mogen bereiken. Zelfs in
zijn hoge ouderdom was hij nog een
kranig man, =zodat hijzelf anderen
ging bezoeken en helpen. Voor de be-
droefde familie is het heengaan van

vader zeker een grote beproeving,
maar dankbaar mogen ze tot God
bidden zo een vader gehad te hebben.

Met vertrouwen bidden we om ver-
geving. Moge de Heer hem in zijn
barmhartigheid opnemen in het he-
mels Vaderhuis tot eeuwig leven.

Beste kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, dank U voor uw
genegenheid en hulpvaardigheid. Ver-
geet mij nu niet in uw vrome gebe-
den.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige

rust.

H. Jozef, patroon van de goede

dood, b.v.o.

Namis : zondag 15 november 1981
om 9 u. 30.

De families :

BLYAU, SURDIACOURT, VAN LIERDE,
PIETERAERENTS,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




