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Bid voor de ziel

van Mevrouw

EUGENIE BLYAU

weduwe in le huwelijk van Mijnheer

FRANCIES GOSSEYE

en in 2e huwelijk van Miinheer
Jan-Baptist VAN LIERDE

geboren te Singem den 27 September 1861 en
overleden te Opbrakel den 3 Juni 1945.
Versterkt door de H. H, Sakramenten,

Zij was lid van de 3e Orde, van de Voortplanting
des Geloofs en andere godsdienstige Genootschappen.

———

De vele jaren door God aan de overledene geschonken.
heeft z1j gebruikt voor de zaligmaking harer ziel ; het
ware levensdoel van elken mensch op aarde,

Haar oprecht geloof en diepe godsvrucht maakten het
geluk van haar leven uit. Vroom, geloovig en geduldig
droeg zii het leed van den ouden dag; en de vele pijnen
die zij 266 dikwijls en 266 lang moest doorstaan offer-
de zij op aan God, Na een godsdienstig en werkzaam le-
ven, heeft zij vertrouwvol haar ziel aan God teruggeschon-
ken, Nu wacht haar voorzeker de eeuwige belooning in
den Hemel en Jezus zal haar honderdvoudig vergelden
alles wat zij hier in dit leven zoo goed en zoo geduldig
gedaan en geleden heeft.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, duurbare zuster,
bloedverwanten en familie, ik verlaat U allen met een
groot en vurig verlangen naar den Hemel. Ik dank U
voor al uw goede zorgen en genegenheid. Bidt den
Heer nog dikwiils, opdat ik zeer spoedig het geluk van
den Hemel moge genieten.

Qok gii. duurbare kennissen en geburen, vergeet mij
niet in uwe vrome gebeden,

H, Bart van Jezus, ik betrouw op u

Nederbrakel Druk, We O, Surdiacourt

De Familién BLYAU-VAN-LIERDE ;
De Familién GHYSELS-DUPONT ;

BEDANKEN Ued. voor de blijken van genegenheid

en van kristene deelneming in hunnen rouw.




