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DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Gilbert BOCKELANDT
echtgenoot van Mevrouw Paula LIMPENS,

geboren te Nederbrakel op 3 september 1928
en er godvruchtig overleden

op 20 september 1986,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

BOCKELANDT, D'HAEYER,
LIMPENS, VAN DER BEKEN,

danken U.

Namis : zaterdag 18 oktober 1986 om 8.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel

Liefste vader,

Een eindeloze leegte is er

nu je plotseling bent heengegaan.

Geen tijd voor afscheid.

Jij die ons zo lief had en steeds

het beste voor ons wilde.

Jij was ons voorbeeld

en jouw grote levensdoel werd het onze:
hou van elkaar en wees steeds gelukkig
met de dingen die je in het leven hebt.
Maar wat, nu jij ons zomaar ontnomen
werd ?

Ons hart weent om jou, die wij voortaan
moeten missen,

Je had nog =zoveel gepland :

Het verder gelukkig samenzijn met je Paula,
dat wij je zo hadden gegund ;

Het geluk van je kinderen,

wat jouw levenswerk was ;

De melodie op je accordeon,

waarmee je plezier bracht bij je vrienden.
Dit kan nu niet meer,

maar voor ons ben je niet echt weg:
daarvoor zijn er teveel mooie herinneringen
die jij voor ons achterliet.

Dank je voor alles wat je deed.

Wij houden van je, altijd,

want wij weten en geloven dat je verder
leeft.







