Deze vrome gedachtenis leide tot 'n vurig
gebed voor de zielerust van

T

MEVROUW
Marguerite - Léontine
BOCKELANDT

echtgenote van de Heer
Remi HEYSE

geboren te Nederbrakel op 19 september

1902 en overleden te Ronse op 30 mei 1968.

Gesterkt door de laatste HH. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Heer, het is een pijnlijk offer welk U van
ons vraagt, maar in ons leed zeggen we diep
gemeend « Heer, dank omdat Gij ons zulk
een goede echtgenote en moeder hebt ge-
schonken » en buigen wij, als echte Gods-
kinderen, voor uw Goddelijke wil

Ze was een zachte, eenvoudige en goede
moeder — een van de grootste weldaden die
God aan de aarde schenkt — met 'n ruste-
loze zorg en toewijding voor allen die haar
omringden, zichzelf vergetend, als ’'n stuk
levende liefde naar het voorbeeld van de
Heer.

Maar ook een wijze vrouw die alle om-
standigheden steeds raad en hulp wist voor
al die haar nodig hadden. En voor elk die
haar 'n beetje genegenheid betoonde had zij
'n woord van dank en 'n glimlach.

Die goedheid en wijsheid, gedragen door
een sterk geloof en vertrouwen hebben haar
leven rijk gemaakt. Zo, met goed gevulde
handen verschijnt ze voor haar Schepper, en
als een stralend voorbeeld wijst ze ons de
weg naar diep geluk.

Liefste echtaenoot, we waren zo gelukkig
samen. Beste jongen, schoondochter en
kleinkind — mijn fierheid en geluk — laat
moeder in uw hart openbloeien tot trots van
vader.

Samen met Vader, broers, zusters en fa-
milie hebt gij mij dag en nacht omringd met
de grootste tederheid. Dat was voor mij zo’'n
onvervangbare troost. Dank om alles.

Reeds nu, in gebed vinden we elkaar
terug, dan wordt het een blij weerzien voor
eeuwig, bij de Heer.

Gij, mijn neef priester, ik reken op u in
uw dagelijks H. Offer en dank er u om.

Heer Remi HEYSE, haar echtgenoot ;
Heer en Mevr. Jacques HEYSE-CHRISTO-
FOLI en zoon Dany,
haar kinderen en kleinzoon ;
De families BOCKELANDT - HEYSE
ASSEZ - DE CUBBER.

danken U
om de betuigde deelname in de rouw.




