GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!
_l_
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS BOCKSTAEL

Echtgenoot van Mevrouw

Marie-Zoé MERCHIERS

geboren te St.-Maria-Lierde op 30 juli 1897
en godvruchtig overleden te Opbrakel
op 11 november 1959.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk

In menigvuldige pijnen en ongemakken heeft
God mij in deze Allerzielenmaand tot Zich
geroepen.

Allen moeten eens aan die roep gehoor ge-
ven. Geliefde echtgenote en kinderen, houdt
die waarheid altijd goed voor ogen. Rijken
enarmen, allen moeten ze naar hun Schepper
weer. Slechts de dwazen slaan daar geen
acht op en lopen immer door...

Wie zijn leven lief heeft, vlucht al wat ver-
keerd is, en zal eens de vrucht van zijn arbeid
oogsten.

Heer, wij bidden U dan, vergeld de duurbare
overledene, voor 't goede dat hij in trouwe
plichtsbetrachting, tot Uw glorie heeft ver-
richt ; en door de verdiensten van Uw heilig
lijden en dood, schenk vergiffenis, voor wat
hij in menselijke zwakheid mocht misdaan
hebben.

Geliefde echtgenote en kinderen, ik dank U
voor uw troost en zorgen, mij in mijn lijdens-
uren geschonken, ik reken erop, dat gij mij
verder in vurige gebeden zult indachtig blij-
ven.

Aan verdere bloedverwanten, vrienden en
kepnissen, zeg ik vaarwel, met die zelfde bede
en de wens: tot weerziens bij ons aller Vader
en Schepper.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De familien BOCKSTAEL,
MERCHIERS, VAN DEN DOOREN,
DE VOS en DE MIL

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Uitg. L. Sardiacourt. Ste Maria-Lierde.




