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Dankbaar aandenken aan:

DE HEER
Georges Bockstael
echtgenoot van Mevrouw Sterven doe je niet ineens
Marguerite Vanmaeldergem maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
geboren te Zegelsem op t is vreemd, maar die vergeet je
14 september 1914 en godvruchtig het is je dikwijls zelf ontgaan

in huiselijke kring overleden

op 11 oktober 1997. je zegt ik ben wat moe

maar op een keer ben je
Oud-strijder 1940-1945. aan je laatste beetje toe.
(Toon Hermans)

De families Bockstael, Vanmaeldergem,
Maes en De Cubber danken U voor uw
medeleven en gebed.

Namis: zaterdag 29 november 1997 om 17.30u.

Druk H. Maginet, Zottegem
Begr. Raoul, Brakel




