1.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mevrouw

Juliette BOCKSTAELE

weduwe van de Heer
Frans, Nestor DE STAERCKE,

geboren te Nederbrakel op 3 december
1914 en godvruchtig overleden in het
Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse

op 26 april 1989, voorzien van Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Moeder, wat valt dit afscheid ons zwaar.
Het leven bracht je vreugde maar ook
vele zorgen. Reeds van jongsaf, door het
vroege heengaan van je moeder stond je
in voor het zorgen van je vader, broer en
zuster.

Toen wij, je kinderen er waren, was het
hard werken omdat wij het goed zouden
hebben en daar danken wij U voor. Toen
wij zelf ons eigen leven hadden was je
tevrteden dat alles goed ging. Je had zo
graag dat wij met onze kinderen, je klein-
kinderen, naar huis kwamen. Je zag ze
opgroeien en was er gelukkig om. Ook je
eerste achterkleinkind heb je nog mogen
zien. Lang bleef je van zorgen niet ge-

spaard. Toen jij en vader van jullie oude
dag zouden kunnen genieten werd vader
ziek. Al die jaren heb je voor hem ge-
zorgd, dag en nacht. Twee jaar geleden
is hij overleden. Dat viel je zwaar en je
had het moeilijk zonder hem. Tot jijzelf
plots ziek werd. Het was zo onverwacht.
Tijdens je ziekzijn hadden wij nog hoop
dat je zoudt beter worden maar het mocht
niet zijn.

In volle overgave vertrouwen we u toe
aan de Heer, wetend dat jij en vader van
bij de Heer over ons waakt.

Lieve moeder, wij zullen u steeds indachtig
zijn.

Rust in vrede bij de Heer.

Namis : donderdag 1 juni om 19.30 u.

Voor uw blijken van medeleven in hun
rouw, danken U de families

Bockstaele, De Staercke, De Wolf, De Vos.

Rouwleiding Amand Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel




