Ik weet dat mijn Verlosser leeft.

et

TOT VROME EN DANKBARE GEDACHTENIS
AAN
ZUSTER BEGIJNTJE

MARTHA BODYN

lid van de derde Orde van St.-Dominicus

geboren te Knesselare op 28 januari 1899

in het Begijnhof te St.-Amandsberg binnen-
gekomen op 6 augustus 1931

gekleed op 1 augustus 1932,

gesteed in februari 1933

en zacht in de Heer ontslapen op 30 juli
1981, na ontvangen te hebben de H. Sakra-
menten der Zieken.

Op 6 augustus a.s. ging masceur Martha haar
vijftigjarig begijntjesleven vieren, in dankbaar-
heid voor O.L.Heer, en dit in een gulhartig
samenzijn met haar medezusters. Het heeft niet
mogen zijn. Maar ongetwijfeld zal ze dit wel
vieren in de hemel, samen met de vele mede-
zusters die als begijntjes haar in de hemel
zijn voorafgegaan.

Bijna de meeste jaren van haar begijntjesleven
kreeg ze de vertrouwelijke opdracht van por-
tierster van het Begijnhof. Van de vroege

morgen tot de late avond heeft ze die taak met
de grootste toewijding vervuld.

Ze was diep godsdienstig. Zeer vroom in het
dagelijks bijwonen van de Eucharistieviering,
het bidden van haar rozenkrans, bekommerd om
de bloei van de Kerk. Haar diepste biddend
smeken had als inhoud : ' Onze Vader, die in
de hemelen zijt, Uw rijk kome "'.

Zelf op een hogere ouderdom gekomen nam ze
haar twee, naar lichaam hulpbehoevende zusters
bij zich. Ze is er een engelachtige zuster voor
geweest. Enkele maanden geleden is ze samen
met haar zuster in de kliniek opgenomen ge-
weest. Ze lag samen in één kamer. Bij ons
bezoek aan de beide, horen we nog het smekend
roepen : ' Zuster, zuster!''. Al ging het op
het laatste haar zwakke krachten te boven, toch
zette ze zich volkomen voor haar in.
Opgenomen in de infirmerie van het Begijnhof
was ze Grootjuffrouw en de medeverpleegsters,
begijntjes, oprecht en diep dankbaar.

Voor haar bidden we graag : Heer, geef haar de
eeuwige rust in de hemelse gelukzaligheid.

De families BODYN en BRUGGEMAN
Grootjuffrouw en de begijntjes
De Eerwaarde Paters van het Begijnhof

danken voor uw blijken
van deelneming en gebed.
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