Wie weet te bidden, weet ook wel te leven. Het
gebed van de godvruchtige is de sleutel des Hemels.
(H. Aug.)
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Gij, die dit leest, bid eens vurig voor de zielerust

van Mijnheer

Octaaf Marie Jozef BODYN

zoon van Mijnheer Henri BODYN en van
wijlen Mevrouw Marie Louise BRUGGEMAN

geboren te Knesselare den 24 Augustus 1900 en
aldaar godvruchtig overleden den 24 Maart 1947.
Gelukkig was hij, in 't ontvangen der H.H.
Sacramenten der stervenden.
Eerelid van den Bond van het H. Hart, lid der Xa-
verianen, van de confrerie van de H. Barbara en
andere godvruchtige genootschappen.

Waar haalde hij die kracht, z66 gelaten, zelfs met
blij gemoed het hoogste offer van zijn nog jeugdig
levente brengen ? Waar vondt hij die opgeruimdheid
om met een glimlach van zijn geliefden te scheiden
enzoo de eeuwigheid inte gaan ? Alléén 't doorleefde
geloofsgeheim, erfdeel van zijn christene ouders, kan
hier opheldering brengen. Wat een zegen, z66 door
God begunstigd te zijn! Uit zijn sterven, sprak zijn
leven en werd 't gezegde bewezen : «zulk leven, zulke
dood.» Menschen, denkt daaraan, wijl 't leven u nog
is gegund

Mijn goede Vader, ween noch klaag om mij. Dank
aan U, kan ik zoo rustig naar Moeder gaan. Zoek uw
troost bij den Heer door 't gebed; z66 had ook Cij
mij in 't leven geleerd. Immers bij Jezus is troost voor
alle smart; bid voor mij.

Mijn geliefde Broeders en Zusters, 't is een zware
beproeving dat O. L. Heer U laat aanvoelen. Maar
uit ondervinding weet ik : door 'tkruis benaderen wij
't veiligst ons levensdoel. Weest de troost van ons
vader en bidtsteeds veel voor uwbroeder, Gij vooral,
bruiden des Heeren, door uw kloosterband innig met
God verbonden.

Heilig Hart van Jezus, Gij weet hoe trouw ik U was
in den bond. Niemand klopt onverhoord bij U aan:
red nu Uw dienaar.

Jezus, Maria, Jozef, weest mijn heil.
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Mijnheer Henri BODYN;

Mejuffer Marie Christine BODYN;;

Mijnheer August BODYN;

Mejuffer Octavie BODYN;

Mijnheer Maurits BODYN;

Eerwaarde Zuster Martha BODYN, in 't groot
Begijnhof, St. Amandsberg;

De Familién BODYN, BRUGGEMAN, HOOFT en
VAN DEN ABEELE,

danken U voor Uw kristelijke deel-
neming en Uw gebeden voor den
dierbaren afgestorvene.

Drukk. O. Arnaut-Goemaere, Knesselare.




