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Bidden wij God, de Heer
opdat in Zijn Liefde
voor eeuwig moge leven

mevrouw

Maria Helena BOEMBEKE
weduwe van de heer
ERNEST VANDER GEYNST

geboren te Lierde-Hemelveerdegem op 23 mei
1902 en godvruchtig overleden te Zottegem op
21 februari 1977, gesterkt door de Sakramenten
van ons heilig Geloof.

Moeder, wij leggen U zachtjes

te rusten dichtbij vader.

Het is nog zo onlangs

dat hij overleden is.

Eigenlijk hebt gij hem nooit kunnen missen
omdat uw leven zo intens

met elkander verbonden was.

Gij hebt getreurd, u eenzaam gevoeld,
het ging niet zonder hem.

Nu gaat gij dezelfde weg als hij

naar het leven over de dood heen.

Wij zijn u dankbaar

voor alles wat gij voor ons waart

en hebt gedaan.

Al de zorg en liefde voor uw kinderen
en kleinkinderen.

Gelovig willen wij aanvaarden

dat gij ons verlaten hebt.

De Heer is het leven voor de mens.

Na een welbesteed aards leven

mogen wij van God verwachten :

dat Hij ons door de verdiensten

van Zijn Zoon, Jezus Kristus,

opneemt in het eeuwig leven.

Bidden wij daarom voor moeder,

Heer, onze God,

Gij houdt van de moeders,

omdat zij de intense medewerksters zijn
in Uw scheppingswerk,

omdat zij een stukje van Uw liefde
konkreet voelbaar maken in deze wereld.
Wij bidden U voor onze moeder

die nu vol geloof aan Uw hart klopt

om samen met vader deelachtig te worden
aan het onvergankelijk leven

dat Gij beloofd hebt aan allen

die in U geloven en volgens dit geloof
hun aardse leven hebben doorgebracht.
Laat haar nu binnen in het Rijk van Uw geluk.

De families BOEMBEKE, VANDER GEYNST,
HUYSVELD, MATTHIJS

danken voor uw gebeden en blijken van
genegenheid hun betoond in hun rouw.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem




