"Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart".

DANKBAAR AANDENKEN
van een zorgzame echtgenoot,
lieve vader en grootvader

DE HEER
Edouard BOETERDAEL

echtgenoot van Mevrouw Jeanne DEFRERE.

Geboren te Twee-Akren op 23 maart 1915
en overleden in het O.-L.-Vrouwziekenhuis
te Geraardsbergen op 24 januari 1993,
gesterkt door het Sakrament van de Zieken.

Wij danken alle mensen,

die hem ooit hielpen of gelukkig maakten.
Dank voor uw gebed en uw medeleven in onze
rouw.

Jeanne DEFRERE,
zijn kinderen en kleinkinderen,

de families BOETERDAEL, DEFRERE,
DE MUNTER en DENEYER.

Akrenbos, 29 januari 1993.

Vader,

uw sterke handen zijn nu gevouwen
voor altijd. )

Gij zult nooit weten hoezeer we U
zullen missen, om uw eenvoud en
spontane gedienstigheid, zo vol begrip
en medeleven met ons allen.

We wisten, u door de ziekte zwaar
aangetast, toch kunnen we dit afscheid
moeilijk aan.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,

ik dank U voor de jaren van diep geluk,
toewijding en zorgen.

De band tussen ons kan door de dood niet
verbroken worden.

Kinderen, blijf een liefdevolle steun voor
moeder.

Van bif de Heer blijf ik uw steun en toeverlaat,
schenk mij nu de vreugde van een aandenken
in uw gebed.
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