Wat je voor de geringsten van de Mijnen hebt
gedaan, heb je voor Mij gedaan. Mt. 25,40
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WIL IN Uw VROOM GEBED GEDENKEN

ZUSTER AGNES
(Madeleine Bogaert)

Zij werd geboren te Haaltert op 9 april 1912
en geprofest als zuster van Maria
te Nederbrakel op 3 januari 1934.

Zij is ons voorgegaan naar de eeuwige vievgde
te Geraardsbergen (O.-L.-Vrouw-Ziekenhuis)
op 17 februari 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Het leven op aarde is een tijd die ons gegeven
wordt om God te zoeken en in Gods nabijheid
en tegenwoordigheid te blijven, en onze reis-
route is een dialoog van hart tot hart met de
Heer Jezus. Het komt nu wel eens voor dat de
mens eigen gewaande zekerheden moet loslaten
om de hand van de Heer niet kwijt te ge-
raken : plots en onverwacht kan de rustige ze-
kerheid van een goede gezondheid bedreigd of
geknakt worden, kunnen lijden en ziekte een
plaats in je leven komen opeisen en meteen
vraagt de Heer je dan om de bladzijde om te
keren en een totaal nieuw hoofdstuk te schrij-
ven. Maar Gods liefde houdt je vast, Gods
kracht draagt je en inspireert je hoe en wat
je precies moet schrijven.

Zuster Agnes, kort nadat je een punt gezet had
achter een rijk gevuld leven met een zending
in het kleuteronderwijs, zijn ziekte en beproe-
ving hard komen toeslaan. Naast het gebed zou
nu ook, meer dan ooit, het offer de kern en
de waardemeter van je leven worden. Het is

een aftakeling geworden van vele jaren, maar
je bleef innig verbonden met de lijdende Chris-
tus. Er waren zoveel kleine maar sterke vezel-
ties die je ook bleven binden aan je zuster-
gemeenschap, misschien hechter nog en er wa-
ren ook zoveel intenties om voor te bidden en
te offeren.

Dank je wel, zuster Agnes, om je schoon reli-
gieus leven. Wie zal nu zeggen welke periode
in je leven in de ogen van God de meest
vruchtbare is geweest ? Wij weten dat Gods
wegen niet onze wegen zijn en dat God vaak
anders oordeelt dan de mensen.

Dierbare medezusters, lieve zus Clara, dank om
de goede zorgen en om zoveel attenties. Gaarne
wil ik nu met vader en moeder, samen met
onze broer Remi en onze =zussen, medezusters
en zoveel anderen voor jullie allen en voor onze
familie een goede voorspreekster zijn bij de
Heer. Laten we in gebed verenigd blijven.

« Mijn Jezus, barmhartigheid ! »

Om uw gebed en uw christelijk medeleven
danken U :

de Algemene Directeur, E. H. A. Schatteman,
de Algemene Verantwoordelijke,

zuster Clara Bogaert, haar zuster
en alle zusters van Maria,

de familie Bogaert - Sterck.

Druk. L. De Ruyver - Brakel




