De Dood is de verlossing van vele ellenden, zij
is een schat voor hen die in het leven hun plicht

hebben gedaan.

Bid voor de zielerust
van Mevrouw

BOGAERT MARIA-ZOE

echtgenote van Mijnheer

Van Damme Remi
geboren te St Maria-Oudenhove op 5 november
1889 en overleden te St Maria-Lierde op 27 juli 1965
gesterkt met de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen

Heer het offer dat Gij ons vraagt is zwaar. Wij
hadden onze goede moeder toch nog zolang nodig.
Gij hebt het anders gewild en we leggen ons bij
Uw beslissing neer.

Jaren heeft ze voor ons gewerkt, steeds met het-
zelfde blij gemoed, steeds met dezelfde opoffering
voor het welzijn van haar echtgenoot, haar familie,
haar vrienden en bekenden.

Als een meer dan plichtbewuste moeder gingen
haar tederste zorgen naar haar echtgenoot, haar
kinderen en vooral naar haar liefste kleintjes.

Duurbare echtgenoot, we hadden het geluk lange
jaren samen in vrede en in liefde te leven; nog
lang had ik met U de last van onze geliefde familie
willen dragen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, richt Uw
levenswijze op wat ge van mij geleerd hebt. Zorgt

vooral voor vader, aan wie ik mijn toewijding
niet meer bieden kan. Bezorgt hem dezelfde schone
levensavond, die dank zij Uw kinderliefde zorgeloos
was.

Bewaart voor mij, dank zij Uw eensgezindheid en
Uw goede verstandhouding, steeds dezelfde gene-
genheid die ge me steeds betoond hebt.

Samen met vader, blijf ik van hierboven over U
waken.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d.a.)

+

Mijnheer Remi Van Damme

Heer en Mevrouw Valére Van Damme-De Geeter
en kinderen

Heer en Mevrouw Jozef Tortelboom-Van Damme
kinderen en kleinkind

Heer en Mevrouw Florent Vion-Van Damme kin-
deren en kleinkinderen

Heer en Mevrouw Remi Casteleyn-Van Damme
kinderen en kleinkind

Heer en Mevrouw Achiel De Prijck-Van Damme
en kinderen

De Familién : Bogaert, Van Damme, De Cock en
Maginet.

danken voor Uw blijken van
genegenheid en deelneming.

Druk. V. Ruyskensvelde-Bogaert, Godveerdegem




