" Het zijn kleine dingen die ik achterlaat
voor mijn beminden,

grote dingen zijn voor iedereen.” Rustig en zacht is je grote hart
stilgevallen.
Het leven heeft je moe gemaakt,
-+ rust nu maar...

In de vrede van Christus rust nu WaDE Wi welen;

MARGUERITE BOGAERT
weduwe van
JULES VAN DIJCKE

De laatste uren voor het einde,
dan wordt die grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 24 januari 1911 tot aan het laatste beetje piin
en overleden te Zottegem op 20 januari 1990,

gesterkt door het sakrament der zieken.
Wat wij zo indrukwekkend vonden,

verliest zijn glans, verliest zijn zin,
maar achter de gesloten ogen,
De families Van Dijcke-Bogaert glanst een gigantisch groot begin.
danken voor uw gebed en voor uw (T.H.)
blijken van christelijke deelneming.

Namis op zaterdag 24 februari om 8.30 u.
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