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God riep tot Zich, de ziel van
DE HEER

Remi BOGAERT

echtgenoot van Mevrouw
Martha VAN DE VELDE,

geboren te Erembodegem op 20 november 1910
en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Brakel op 14 juli 1975,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Vader,

wat zullen we van u zeggen ? We zagen je
leven maar wisten zo weinig van wat in je
omging. Je leefde precies wat bezijden de
werkelijkheid al zat je er dag aan dag in.
Soms zei je heel duidelijk waar het op stond
met een verbetenheid die jaren ziek-zijn mee-
brengen kan. Maar vaker toch zagen we je
op die andere wijze : een en al hartelijkheid
voor diegenen die met je leefden.

Wetende dat ieder van ons zijn eigen leven
heeft en het ook beleeft op zijn eigen wijze.
En al stond je heel dikwijls rechtlijnig daar
tegenover, toch kon je voldoende waardering
opbrengen voor die andere wijze van leven.
Vader, je leven was niet gemakkelijk : je
kreeg ruim je deel in tegenslag en ziekte.
Jij weet in welke miseries een mens kan
vastzitten, zonder uitweg, zonder hulp van
wie ook. Een toestand waar geen menselijke
hand kan helpen.

Dan blijft alleen nog God. Je hebt hem de
laatste jaren niet zo vaak vernoemd. Ach,
niet omdat je Hem wegwilde, maar omdat je
hem dicht bij u voelde als een zekerheid.
Vader, laat hem nu voorgoed uw zekerheid
zijn en zeg hem hoe het hier met ons zit;

met moeder die immer bij u was en zich
gaf zoals ze was. Met ons, uw kinderen, die
u om uw en ons leven danken; met de hele
familie, vrienden en kennissen, die u nog
een vaarwel en tot weeziens komen zeggen.

Zeg Hem, vader, dat het hier dikwijls hard
om leven is, maar vaak ook goed en vraag
Hem of wij bij u beiden mogen komen als
ons ogenblik gekomen is.

Gegroet en tot dan.

De families BOGAERT, VAN DE VELDE,
STERCK en SEMINCK,

danken voor uw gebed en blijken van
deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




