Met dank voor het geluk en de liefde
die zij ons schonk.

AANDENKEN BIJ HET OVERLUDEN VAN
MEVROUW

Gilberte Elisabeth CALLENS

echtgenote van de Heer Liban MARTENS

werd geboren te Oudenaarde op 14 augustus 1914
en is er godvruchtig overleden op 11 mei 1998,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Liban MARTENS,

Eric en Cecile MARTENS - VAN DE VIJVER,
kinderen en kleinkinderen,
Luc en Lydie MARTENS - GEENENS
en kinderen,
Jean-Pierre () en Ronny MARTENS -
VAN DER PLANCKE, kinderen en kleinkinderen,

De families CALLENS - DE KEYSER en
MARTENS - DE RUYCK - DE MEESTER,

danken u voor uw gebed en medeleven.

Een levensweg is steeds te kort

en kent de wisseling van ebbe en vloed,
van vreugde en pijn in het bestaan.

Zo was het ook voor moeder.

Doorheen het weefstuk van haar leven
loopt als een gouden draad,

haar moederlijke zorg en milde aandacht
voor haar gezin en naastbestaanden,

en heel bijzonder voor de kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

Men was steeds welkom in haar huis,
en zelf was zij heel graag onder de mensen,
in vriendschap en gezelligheid.

Wij danken om dit toegewijd bestaan,
nu de ouderdom, die nimmer wijkt,
ook haar tot eeuwig rusten leidt.

God geve haar Zijn vrede, voor altijd.

De namis zal opgedragen worden
op vrijdag 29 mei 1998 om 18 uur
in de Sint-Walburgakerk te Oudenaarde.




Begrafenissen L. Allegaert, (055) 30 09 96

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




