Heer Jezus, in U heb ik geloofd. op U heb ik gehoopt,
voor U was mijn liefde.

.l.

BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW
Elisa BOVIJN

echtgenote van Mijnheer

Achiel CALLAERT.

Geboren te Munkzwalm, de 24 februari 1892 en aldaar
godvruchtig overleden, de 14 maart 1967, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.
Lid van de bond van het H. Hart en de bond der kristen
gepensioneerden.

——

Dit is de roem van de overledene: het getuigenis van haar
geweten, dat zij in eenvoud van hart en in oprechtheid voor
God, en niet naar werzldse beginselen, maar in Gods gena-

de haar dagen heeft geleefd,
De hogere beginselen waren voor haar: werklust, zachtmoe-
digheid. verdraagzaamheid, gedienstigheid. bedachtzaam-
heid op al wat goed was en schoon.
Godsdienst en gebed. kerk en priester waren haar lief.
Trouw lid van de bond van het H. Hart vond ze haar gro-
te vreugde in de vereniging met Kristus in de communie en
het offer. Dat verlangen near Hem drukte zij ook uit tijdens
haar slepende ziekte. Het werd haar tot een blijvend gebed
,Gij zijt mij komen laven. in mijnen laatsten tijd,
met al uw beste gaven, Gij die barmhartig zijt.” (Gezelle)
Dierbare echtgenoot, treurt niet zo zeer om mijn heengaan,
maar dank God om de vele jaren dat wij mochten samen
zijn. Eens zien wij toch elkander weer en de liefde van onze
kinderen en kleinkinderen zal zich nu volledig op u richten.

Mijn dierbare kinderen, ik dank u omdat ge niet van mijn
ziekbed zijt geweken en mij in dankbare liefde alles gegeven
hebt wat ik in mijn oude dag en ziekte behoefde. Mijn zus-

ters en gij alle familieleden die mij zo dikwijls zijt komen be-
zoeken, ook u dank ik voor die genegenheid. Laten wij ons
allen in gebed en eucharistieviering één voelen, dan komen
wij God en mekaar zo dichtbij.

H. Hart van Jezus. op U stel ik al mijn vertrouwen.

Mijnheer Achiel CALLAERT:

Mijnheer en Mevrouw Gilbert VAN DEN DRIESSCHE-
CALLAERT en zoon Marc:

Mijuheer en Mevrouw André DE ZUTTER-CALLAERT

en kinderen Antoine en Martine;

De familien BOVIJN-REYNAERT en
CALLAERT-VAN DEN BERGHE,

DANKEN U OM DE BLIJKEN VAN DEELNE-
MING EN GEBEDEN BETOOND IN DEZE
ROUW.
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