Uitbundig was m’n lach, m’'n taal,
gevoelig was mijn herte

en heel m’'n leven een verhaal
van blijdschap en van smerte.
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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

CYRIEL BOLLAERT

echtgenoot van Mevrouw
Pharailde FIERS

geboren te Beervelde op 1 mei 1906 en
overleden te Merelbeke in de kliniek
Prinses Josephine Charlotte op 5 mei
1987,

gesterkt met het H. Ziekensakrament.
Ere-schepen van de gemeente
Beervelde.

Qud-strijder 1940-1945

Lid van de bond der gepensioneerden.

M.V.

Er lag nog iets guitigs, iets jongensachtig
in de flikkering van zijn ogen.

Hij kon de wereld bekijken als één grote
speelplaats : mensen ontmoeten was zijn
vreugde.

Bijna spelenderwijs sloeg hij zich door-
heen alle moeilijkheden, dank zij een lieve
echtgenote die hem begreep en hem steun-
de door dik en door dun.

Bij haar vond hij steeds de veilige haven.

In zijn gezin met zijn vier zonen kon hij
zich uitleven. Maar daarmee was zijn e-
nergie niet opgebruikt : Waar zijn mede-
mensen hem nodig hadden, sprong hij op
de bres.

Hij was 36 jaar gemeenteraadslid en 12
jaar schepen van Beervelde, dienstbaar en
toegewijd.

Spontaan en rechtuit, als hij was, sprak hij
ook met God als met 'n vader voor wie
niets verborgen is.

De echte Cyriel Bollaert is daar te zoe-
ken : in die eenvoudige en ongedwongen
omgang met de Vader in de hemel.

Zo heeft hij ook de laatste levensfase door-
worsteld. Naarmate zijn krachten zichtbaar
afnamen, groeide zijn vertrouwen en zijn
aanhankelijkheid aan Diegene die hem zou
opwachten op zijn laatste dag.

Hijzelf stond zo dikwijls op de uitkijk...
en hij was overgelukkig als de duiven bin-
nenvielen...

Zo stond God op de uitkijk, gelukkig om
deze mens, die veilig in Zijn handen viel,
thuisgekomen voor altijd.

Mevrouw Pharailde Fiers,

kinderen en kleinkinderen,

en de families Bollaert, Fiers, Stevens
en Haegens,

danken U om uw gebeden en
deelneming in hun rouw.
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