“IK VERTROUW OP DE HEER !"

WIL IN UW GEBED GEDENKEN
DE HEER

PHILEMON BOMBEKE,

weduwnaar van Mevrouw
BERTHA SMEKENS,
echtgenoot van Mevrouw

ANGELE DE SCHAMPHELAERE,

geboren te Oosterzele. op 20 februari 1902
en godvruchtig overleden te Gent,
(Kliniek Toevlucht van Maria) de 14 mei 1971,

gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

De dood is het einde van alle kwalen en het begin
van ons toekomstig en eeuwig geluk. Wie God bemint
met een rechtzinnig hart, behoeft geen dood, geen
oordeel te vrezen. Hij zal de Meester van leven en
dood te gemoet gaan als tot een goede Vader, die ons
opwacht voor een liefde vol samenzijin in het eeuwige
Vaderland. Daartoe is iedere mens en ziin wij allen
geboren en geroepen. Naar dat doel moet ons leven
gericht staan.

De dierbare overledene was een eenvoudig, rustig
man, met een oprecht gelovige ziel, zonder praal of
vertoon. Nu hij de derde leeftijd bereikt had, mocht hij
er menselijkerwijze op rekenen nog enkele jaren rustig
geluk te kennen. Gods Wil heeft het anders beschike,
Zijn H. Wil geschiede.

Dierbare Echtgenote, Kinderen en Familie, ik dank
U om uw genegenheid en zorg. Bliift mij gedenken in
uw gebed en uw herinnering. En moge O. L. Heer ons
eenmaal weer verenigen in ziin zalige eeuwigheid.

— R. L. P. —_
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.I.

Mevrouw Philemon BOMBEKE,

geboren Angéle DE SCHAMPHELAERE ;
Mijnheer en Mevrouw
Maurice BOMBEKE-VAN DRIESSCHE ;
Mejuffer Nicole BOMBEKE ;
Mejuffer Jacqueline BOMBEKE ;

De Familie BOMBEKE ;

De Familie SMEKENS ;

De Familie DE SCHAMPHELAERE :
De Familie VERSCHOORIS ;

De Familie RIEMKENS ;

De Familie LENSSENS,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.




