Ja, bidt, en blijft, ook gij

die bidt, uw ure wakend,

want niemand weet wanneer

of hoe hij sterven moet. (G. Gezelle)

.i.

Gedenk in uw vroom gebed de onsterfelijke
ziel van

DE HEER
Wilfried BOMBEKE

zoon van
Robert en Ivonne VAN DER BORGHT

Hij werd te Outer geboren op 7 juni 1948
en overleed er schielijk op 14 juli 1984.

Lid van de Civiele Bescherming.

Wij, zijn ouders en zuster, zijn uitermate
bedroefd om het zo onverwachte heengaan
van onze geliefde zoon en broer. Wij bid-
den : God wees zijn ziel genadig.

In onze diepe nood kan geen mens ons nu
vertroosting brengen. Het dramatisch karak-
ter van Wilfrieds overlijden kunnen wij niet
beoordelen : God alléén is rechter over de
mens. Hij alléén peilt tot in het diepste van
de mensenziel, Hij alléén oordeelt. Onze

taak is het te bidden om Gods barmhartig-
heid.

Wilfried was goed van inborst. Hij weigerde
nooit een dienst aan wie hem erom vroeg.
Bedrog was hem onbekend. Zoals elke mens
had hij ook zijn zwakheden. Maar wie in de
wereld is zonder schuld ? Steunend op Gods
goedheid durven wij nu vragen : Heer, schenk
hem vergiffenis voor zijn zonden en wil hem
een plaats geven in uw eeuwige vrede.

Beminde ouders en zuster, zo schielijk, zo
onverwacht heeft de dood mij uit uw mid-
den gerukt. Ik dank u voor al het goede dat
gij mij geschonken hebt. Bidt voor mij.

Beminde familieleden, vrienden en geburen,
dank voor uw vriendschap, ik zeg u tot weer-
ziens bij de Heer.

Moge hij rusten in de vrede van de Heer.

De families
BOMBEKE en VAN DER BORGHT,

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.
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