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BLIJVEND AANDENKEN AAN
DE HEER

Rudy BONNEZ

echtgenoot van Mevrouw Arlette WACHEUL

Geboren te Zonnebeke op 26 september 1944 en
plotseling overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 9 september 1994, gesterkt
door de H. Sakramenten in extremis.

De families:
BONNEZ, WACHEUL en BERTRAM
danken u voor de blifken
van deelneming in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Te vroeg hebjijons verlaten, zonder woorden,
zonder mogelijkheid tot afscheid, doch de
warmte en liefde die jij hebt geschonken,
dragen wij mee diep in ons hart.

Nooit vergeten wij jouw onvermoeide inzet
voor je gezin, je familie, je vrienden en je
klanten.

Je vastberadenheid en tevens je gulheid,
beide als uitingen van jouw bruisende lust tot
initiatief markeren je voor immer als een
graag geziene persoon. Al lachte je haast
nooit luidruchtig, toch was jouw hart boordevol
welwillendheid, genegenheid en doorleefde
goedheid.

Hoezeer verlangden wij dat jij nog bij ons kon
blijven; jouw afwezigheid maakt ons
machteloos.

Toch wordt onze hulpeloosheid enigzins
verzacht door de wetenschap dat jij een
prachtige levensloop hebt beleefd met allen
die je dierbaar zijn.

Mon chéri, papa, il n'y a pas assez de mots
pourt'exprimer notre amour et notre gratitude.
Durant toute ta vie, tu nous a épaulés, tu
nous a appris a nous battre, nous te
promettons de rester fidéle a l'image que tu
voulais de nous.

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50







