Geloofd zij Jezus Christus, Amen.

.I‘ Heden ging van ons heen, om eeuwig in
Gods liefde te verblijven, de ziel van
Mijnheer

ALFONS BONNIER

weduwnaar in 1e huwelijk van Mevr. Hilda
D’Haese en in 2e van Mevr. Marie-Clémence
Van Pevenage.
geboren te Everbeek op 5 september 1888, vroom
overleden in het Rustoord-hospitaal te Geraards-
bergen op 13 augustus 1974, gesterkt door de sa-
cramenten der zieken,

Oud-strijder van de oorlog 1914-18

Heer, doorheen alle wisselvalligheden die het
leven mij heeft geboden, heb ik het geloof en ver-
trouwen in uw goedheid bewaard. Ock in de pijn-
lijkste en hardste momenten, die wij oorlog noe-
men, heb ik in mijn streven en verlangen naar be-
ter en schoner naar U hoopvol blijven uitzien.

Nu in de stille avond van mijn leven kom ik
naar U terug. Gij weet alles van mijn leven : het
goede waarnaar ik gestreefd heb voor mijzelf en
voor degenen met wie ik het leven jarenlang lief-
devol heb gedeeld; de vergissingen en ontgooche-
lingen die mij ook niet vreemd bleven.

Na die lange tocht kom ik nederig en hoopvol
naar U terug. Aanvaard mij, Heer, met alles wat
goed is geweest; ook met wat beter had kunnen
zijn.

Mijn vaarwel aan deze wereld omvat een dank-
woord voor allen, familieleden, bekenden, vrien-
den-oud-strijders, die voor mij goed zijn geweest.

De families
BONNIER, BASSELIER, D’'HAESE en
VAN PEVENAGE
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.




