Vroom aandenken
aan de Heer

Alfred Robert BONTEMPS

geboren te Fontaine I'Evéque op 1 oktober 1900
en Mevrouw

Gabriélle EECKHAUT

geboren te Leupegem op 3 februari 1913

en smartelijk overleden te Oudenaarde
op 22 februari 1978.

Leden van K.B.G. en de confrerie van Sint Amandus

Diep werden twee families en onze parochie-
gemeenschap getroffen door het pijnlijk overlijden
bij een verkeersongeval van twee echtgenoten
die gelukkig waren, hun huis in orde gebracht
en een bloeiende zaak leidden.

Deze twee mensen op elkaar afgestemd wa-
ren als het ware de spil van hun families.
Dit door hun toewijding, begrip, zorg en kommer.
Bij hen kwamen alle problemen terecht, en_von-
den er een oplossing.

Gaby heeft haar jong leven geofferd voor haar
oude moeder en na moeder de zorg op haar
genomen van haar jongste broer André. Niets
was haar te veel en iedere week was hij er te gast.

Beiden waren voorbeeldig en diep christelijk,
steun voor kerk en parochie; dienstvaardig en
vriendelijk in hun omgang met hun medemensen.
De overledenen hadden vele vrienden. Velen wis-
ten bij hen altijd begrip en steun te vinden.
Wij zullen hen missen in onze parochiegemeen-
schap. In hun hartelijkheid hebben wij «iets»
gevoeld van Gods nabijheid.

Actieve personen, die geen rust kenden, maar
dynamisch en vol energie onder ons leefden.
In dat leven hebben zij veel gepresteerd, on-
vermoeibaar ten dienste gestaan van hun mede-
mensen. Zij zijn ons voorgegaan met het teken
van het geloof.

God heeft zijn paasmysterie jn hen voltooid
om hen over te brengen naar het land van
vrede en licht, van eeuwige rust bij de Vader
Voor de dood staan we, mensen, machteloos.
Daarom wenden wij ons met onze droefheid
en onze zorgen naar God. Hij kan ons troos-
ten en nieuwe hoop geven.

Dierbare broers, zusters en familieleden, wij
danken U voor uw genegenheid en vertrouwen
in ons gesteld.

Beste vrienden en allen die ons dierbaar
waren, we hopen op een hartelijk gebed.

H. Amandus, bid voor ons!

De families Bontemps-Lemaitre-Piens
en Eeckhaut-De Zaeyteyt

danken U oprecht voor de blijken
van waardering en deelneming.

Nvm




