Liefdevol aandenken aan

de Heer
ALFONS BOOM

echtgenoot van

Mevrouw Maria SCHAUKENS

Stichter van Asse Automobile
Medestichter van TVT Transport

Vice-voorzitter
Fondation Guidon d'Or International

Ere-voorzitter
Prov. Hoofdbest. Kon. Belgische Wielerbond

Ere-voorzitter van Pajottenland
Ere-voorzitter van Royale Cureghem Sportif
Ere-voorzitter Vriendenkring Eddy Merckx
Peter Wielerclub Eddy Merckx Vrienden
Lid van de Vrienden van het Gentse Kuipke
Lid van Wielerclub Bollebeek

geboren te Essene op 3 april 1923 en
godvruchtig overleden te Asse
op 10 oktober 1995.

Een jong Kajotter van voor de oorlog; een
jeugdtijd die voorzeker niet gemakkelijk maar
toch gelukkig was en die hem voorgoed bond
aan het beeld van het Pajottenland. Dan vele
lastige jaren met hard overwerk in «den trans-
port» en met opzienbarend groeiend resultaat;
samen met Maria, die sterke vrouw, die hem
onnoemlijk veel heeft gegeven en met wie hij
een ideaal team vormde.

En tegelijk die tweede carriére, de gelukkige
jaren die hij mocht spenderen aan sport. Aan
de wielersport, Zijn Sport.

Wie Fons op gonzende transportbedrijven en in
de helse drukte van wielerwedstrijden zag
tekeer gaan, weet hoe hij was: veeleisend
voor zichzelf, recht door zee, betrouwbaar en
trouw aan dezijnen. Met zijn belangstelling en
dienstbaarheid, zijn afkeer voor alles wat niet
echt was. Met zijn milde humor en met zijn
temperamentvolle uitvallen en met die voort-
durende relativering : want als ons uur komt...
{\Isof hij wist dat de eindstreep erg dichtbij
ag.

FONS,

Je boeiende, zo rijk geschakeerde leven,
boetseerde Boontje tot een man met stijl.
Alles wat je deed was daardoor gekenmerkt.
En stijl is hier onder meer tegengesteld aan
schijn en ijdelheid, want die verachtte jij.
Alles moest echt zijn en eenvoudig. Je was
een man om van te houden. Een kameraad
voor de buurt, voor de collega's, voor de
Pajotten, voor de wielerwereld. Maar daar
bovenop een gewaardeerd raadsman; voor
«grote huizen» en voor zakenvrienden, voor
pure beginnelingen en voor ervaren profs,
voor organisatoren en voor wielerbonzen, voor
je vrienden van de pers.




Jij was natuurlijk nog veel meer: je echt-
genote, die samen met jou dit schitterende
leven realiseerde, kan daarover lang vertellen.
En bij dat alles bleef je doordrongen van een
discreet maar vast geloof en van een enorme
dankbaarheid voor al wie iets voor je deed.
Voor een poosje zullen Kalkoven en Pajotten-
land, wereldkampioenschappen en Tour en
ontelbare andere plaatsen in de wereld niet
meer zijn wat ze geweest zijn. Maar snel zal
je overal terug zijn. We zullen blijven denken
aan Boontje met zijn bulderende lach en zijn
forse, helpende handen. Aan de zo vertrouwde
figuur aan het stuur van de volgwagen op
wereldwegen. Aan die wonderbaarlijke man
die ons rijkelijk liet delen in vriendschap en
liefde.

Zal je wel ooit weggeweest zijn ?

Voor uw blijken van innige deelneming,
danken U
Maria BOOM - SCHAUKENS,

de families
BOOM, SCHAUKENS, VAN BREMPT en
LUPPENS.

De plechtige Uitvaartmis had plaats in de
Sint-Martinuskerk van Asse op zaterdag 14
oktober 1995 om 11 uur.
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