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DANKBAAR AANDENKEN AAN

Gentil, Victor BORDEAUD’HUY
echtgenoot van Annette SOURDIACOURT,
hij werd geboren te Zegelsem op 11 juni
1931 en overleed te Brakel op 7 december
1983.

Begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Na zeer actief te zijn geweest, is Gen-
til nog in de bloei van zijn leven heen-
gegaan.

Wanneer we de loop van ons eigen leven
niet begrijpen, hoe zouden we dan kunnen
oordelen over een medemens. Alleen de
Alwetende God heeft hier een juist inzicht.
We kunnen niets beter doen, dan ons eigen
leven en dat van onze medemensen toever-
trouwen aan de Alwetende en Barmhartige
God die ook de Algoede Meester is over
leven en dood.

Ons troosten de woorden van de Heer,
dat Hij niets laat verloren gaan van
wat Hem gegeven is.

Ook Gentil werd Hem gegeven. Door zijn

heilig doopsel werd hij opgenomen in de
Kerk, de geliefdle gemeenschap van de
Heer.

Bij het gezamenlijk gebed van deze Kerk
voor haar overledenen, voegen wij ook onze
bede, en nu in 'tbijzonder voor onze over-
ledene.

Dat ze allen mogen intreden in Uw rijk
van eeuwigdurend geluk, wij bidden U, ver-
hoor ons Heer.

De families
BORDEAUD'HUY, SOURDIACOURT,
BAUWENS, VERSTICHELEN,

danken U.

Begrafenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




