« Nicmand leeft voor zichzelf alleen,
Niemand sterft voor zichzelf alleen. »
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BEid voor de ziel van

Ludo BORGERHOFF

echtgenoot van
Jenny HUBRECHTS

Gewestelijke Ontvanger

geboren te Hoeselt op 42. december 1928 en
plots overleden te Alt-Hoeselt op’?ﬂmei 1984,
in het geloof op het eeuwig leven.

Als ik eenmaal dood zal gaan
omdat ik voldoende heb geleefd
wees stil... en luister

alleen de stilte hoort de kracht
van ons geloof.

Ver boven ieder woord

zal je éénzelfde taal verstaan

Ver boven ieder woord

ben je in staat mysterie en geluk te verstaan
Want als de stilte spreekt,

hoor je de echo van mijn woord.

Papa,

je hield zoveel van de natuur,

van planten en kruiden,

van bossen en velden.

Je was er thuis.

Maar daarom ook zo thuis bij God

en bij je geliefden.

Je trok weer door de velden,

die koele vrijdagavond in mei.

Maar toen God je, even later, riep
stond een stralende lentezon aan de hemel.
Voor jou begon de Grote Lente.

Papa,

wij weten dat je gelukkig bent,

ook al begrijpen wij het niet.

Wij buigen voor Gods Majesteit

en danken je voor je lichtend voorbeeld,
jou diep geloof en warme liefde,

jou wijze raad en grote dienstbaarheid.
Met jou leven voor ogen

zullen we onze droefheid overwinnen
en lief zijn voor elkaar.

Uw gebeden waren een zegen voor hem,
Uw deelneming een troost voor ons.
Onze oprechte dank.
De families Borgerhoff, Buckinx, Hubrechts,
Renwa, Reynders, Thijs en Notelaers
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