Geloofd zij Jezus Christus. Amen.
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IN VROOM GEBED GEDENKEN WIJ DE ZIEL
VAN DE HEER

Achiel BORREMAN

weduwnaar van Mevrouw
Martha, Emelia VAN MAELDERGEM,

geboren te Goeferdinge op 28 april 1905
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 6 april 1980, gesterkt door de HH.
Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

« Brengen wij dank aan de Heer, onze God »
om Achiel :

want

Als echtgenoot heeft hij zich gegeven aan
zijn vrouw : hij is haar trouw gebleven in
volledige gave en toewijding in een steeds
groeiende liefde ; hij heeft haar vertroeteld
in haar ziekte; hoe was hij eenzaam en
stil geworden die laatste vijf jaar; sinds
hij haar verloren had, was zijn hart als het
ware gebroken.

Als Vader was hij vol vreugde en fierheid
om zijn kinderen en kleinkinderen, met zorg-
zame waakzaamheid het voorbeeld gevend,
genietend van hun liefde en geluk.

Als kristen heeft hij zijn Hcer en God met
mannelijke vroomheid en trouwe oprechtheid
gediend : de Eucharistie was zijn voedsel
tot in zijn levensavond zijn sterke troost.

In leven en sterven heeft hij God dienend
gedankt om al het schone en goede in dit
leven hem geschonken om de moed en ge-
duld in tegenslagen en leed, zo was ook
zijn sterven op de avond van Paaszondag :
rustig, zonder doodstrijd, in de zekerheid
van het geloof, de vastheid van de hoop, de
getrouwheid van de liefde.

U God, loven wij... op U, o Heer, heb ik
gehoopt ; niet beschaamd zal ik worden in
eeuwigheid. (Te Deum)

De families BORREMAN, VAN MAELDERGEM,
MOLDEREZ, LIMPENS,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




