In het huis van mijn Vader is ruimte voor

velen.

Om dankbaar te gedenken
de heer

EDGARD BORREMANS

echtgenoot van

Julia Maldrie
geboren te Overboelare op 27 december 1908
en na een lange en pijnlijke ziekte god-
vruchtig overleden te Geraardsbergen op
30 november 1990, gesterkt door het H.
Sakrament der zieken.
Oorlogsinvalide - Krijgsgevangene 1940 - 45
Vereerd met verscheidene eretekens

Om uw vroom gebed, uw medevoelen in de
rouw danken U van harte de families
Borremans, Maldrie,
Francois en Haegeman

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267

Omringd door de goede zorgen en de ge-
negenheid van zijn dierbaren en na lange
tijd de pijn en de harde beproeving van zijn
ziekie moedig doorstaan te hebben is deze
in-goede man en vader van ons heengegaan.
Lange tijd is hij het hart van zijn gezin
geweest en de steun van =zijn dierbare
echtgenote. Gewerkt en gezorgd heeft hij
voor het welzijn van zijn gezin. Maar buiten
zijn dagelijkse zorg om het bestaan wist
hij zich zeer verdienstelijk te maken voor
de anderen. Oneindig veel tijd heeft hij
besteed aan verschillende sociale bewe-
gingen met kristelijke inslag die hij in de
moeilijke jaren hielp oprichten, bleef ijveren
om ze in stand te houden en tot bloei te
brengen.

Groot was zijn liefde voor de natuur en
alles wat er in leefde.

Niet alleen het materiele, maar ook het
geestelijke welzijn van zijn evenmens ging
hem ter harte. De adel van zijn karakter
heeft hij door zijn onbaatzuchtige inzet
uitgebouwd tot schoonmenselijkheid.
Dankbaar blikken wij nu op =zijn leven
terug. Hij laat een leemte achter, maar als
kristenen zien wij hoopvol uit naar een
nieuw en eeuwig leven bij ons aller Vader
in de heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.




