IN DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW
Erna BORREMANS

geboren te Overboelare
op 9 februari 1922
en godvruchtig overleden
in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem

op 18 februari 1988.

Omdat U voor ons zo goed bent geweest,

is het heel moeilijk afscheid te nemen.

Uw kinderen en allerliefste kleinkinderen

die U zo dierbaar waren,

De families BORREMANS
VAN DEN BERGE

COSIJUNS

danken U van harte om uw blijken

van deelneming in hun rouw.

Rouw. V.d. Driessche van de maele







