O Heer, die onnaspeurbaar
in Uwe werken zijt,
maar alles tot Uw glorie
en 't heil der uwen leidt,
wij bidden U, voor de zielerust

van

Mijnheer REMI BOSTIJN,

echtgenoot van
Mevrouw Emma Botteldooren,

geboren te Mater, de 3 September 1898 en schielijk
overleden te Oudenaarde, de 19 September 1950,
gesterkt door het H. Oliesel.

“ Roem niet op den dag van morgen, want ge weet
niet wat de dag van morgen u brengen zal. ,, - Deze
woorden zijn nog eens bewaarheid, bij 't onverwachts
afsterven van dezen geéerden man en vader, nog in de
volle pracht van zijn leven. Als een donderslag in klaren
lichten hemel, verraste de ontzettende tijding van diens
dood, zijn diep bedroefd gezin en gans de parochie.

O God. onze Vader, hard en pijnlijk is de slag: de
kroon is van ons hoofd gevallen, daarom is ons hart
verscheurd en doet het zeer! Een dierbare vader, nog
z0 nodig om zijn huisgezin welvarend te maken, werd
slechts halverwege zijn levensweg, door den Heer op-
geroepen. Niemand kan Gods plannen doorgronden ;
met gebroken maar onderworpen hart, zeggen we: Heer,
uw H. Wil geschiede. Nu zijt Gij alleen de hoop en
de steun van weduwe en wezen. Uw Voorzienigheid
geleide hen langs veilige wegen, want vader is er niet
meer om hen voor te lichten en te beschermen.

Goede Vrouw en lieve Kinderen, God vraagt u
het grootste offer; Hij zal u ook de kracht geven om
het te voldragen. God zegene en beware ul Dank voor
uwe grote liefde en toewijding; uit den hemel blijft
vader over u waken.

Beminde Broers, Zusters en Familie, de innig ge-
liefde die voorgaat naar de eeuwigheid rekent op uw
bijstand voor hem en voor zijn verscheurd gezin !

Zoet Hart van Jezus. wees ons heil | (300 d. afl.)
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Mevrouw Remi BOSTIJN, geboren Emma BOTTEL-
DOOREN, zijn echtgenote ;

Mijnheer en Mevrouw Adiel BOSTIJN - WAEGE,

zijn kinderen :

De familien BOSTIJN, BOTTELDOOREN,
HANSKENS en WITTEBROODT.

Gevoelig aan uw blijk van deelneming
in hun pijnlijke rouw, bieden Ued. hun
innige dank.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers




