Hoe zoet is het te sterven wanneer men wel geleefd
heeft. De dood van de rechtvaardige is het einde van
ellenden. Zij opent de deur van het eeuwig leven.
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van

Mijnheer Hilloné BOSTYN

echtgenoot van

Mevrouw Clara Botteldooren,
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geboren te Ename, de 13 juni 1873, en godvruchtig
overleden te Mater, de 22 augustus 1956.
Bediend met de HH. Sakramenten van de zieken.

De ouderdom is een erekroon voor wie hem in eer
en deugd bereikt.

Eenvoudig en oprecht van hart, Godvrezend, be-
wandelde hij de weg des Heren. Aanvaarde met kris-
telijke gelatenheid het lijden en de ziekte en stierf de
dood der rechtvaardigen.

Beminde Echtgenote en Pleegkinderen, hebt dank
voor uwe genegenheid en goede zorgen. Dat God u
lone voor uwe opofferingen voor mij.
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Duurbare Familieleden en Vrienden, vaartwel en
vergeet mij niet in uwe gebeden.
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H. Jozef. patroon van de goede dood, bid voor mij. '% 5
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Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.) L 'i
B B
R. L P. & 3
? )
3 &

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers




