_i.
DUURBAAR AANDENKEN

aan Mijoheer

LEOPOLD BOTELBERGE

echtgenoot van Mevrouw

Celine De Coster

geboren te Melle op 8 Februari 1875 en er godvruchtig
overleden op 21 April 1950, versterkt door de Heilige
Sacramenten der Stervenden.

Een zachte en goed voorbereide dood is voor de

kristen mens de beste beloning voor een voorbeeldig leven,
en het onderpand van het eeuwig geluk.

De duurbare afgestorvene mag vredig terugblik-
ken op een lang en welgevuld leven, in dienst van God, van
de Kerk en de naaste. Heel zijn levenswandel droeg de stem-
pel van de kristelijke overtuiging, die tot uiting kwam in
zijn dagelijks gebed en in het stipt vervullen van al zijn
plichten.

Hij begreep zo goed de nood van zijn even-
mens, en nooit deed iemand tevergeefs beroep op zijn goed
hart. Zijn vreedzame dood is voorbereid geweest door
een zalig ziek-zijn, dat hem iedere dag wat nader bij
God heeft gebracht

Dierbare Echtgenote, wat moeten wij de goede
God bedanken voor zovele jaren innig samenzijn. Hij
zal U verder troosten en sterken ; ik dank U en uw
trouwe helpster voor uw liefdevolle zorgen. Mijn dier-
bare Kinderen en Kleinkinderen, blijft bidden voor hem
die U zo innig beminde. God zegene en beware U allen.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Drukk. J. Bogaert-Gillis, Merelbeke-Station

Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo
dierbaar was, schonk ons veel troost, en uw gebed
was een kostbare hulp voor onze welbeminde over-
ledene.

Danken U daarvoor van harte

Mevrouw Leopold BOTELBERGE-DE COSTER,

Heer en Mevrouw Achiel VERLEE-BOTELBERGE en
kinderen,

Heer en Mevrouw Valentin BOTELBERGE-MAES en
kinderen,

De familitn BOTELBERGE. VERTRIEST. DE
COSTER. VERCAUTEREN.




