De weg des Heren heb ik gevolgd zonder ervan af
te wijken; Zijn geboden heb ik in mijn hart bewaard.

T
TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

Mevrouw Aline BOTTELDOOREN

echtgenote van

Mijnheer Marcel STASSENS,

geboren te St Maria-Horebeke, de 20 november 1925,
en kortstondig overleden te Mater, de 4 oogst 1966,
gezalfd met de H. Olie der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga
van de Bond van het H. Hart en van de K. A.V.

De beproeving die God ons overzendt, is hard,
maar, het hoofd buigend zeggen wij : Vader, niet onze
wil maar de Uwe geschiede.

De duurbare afgestorvene zelf, werd beproefd ; maar
haar eenvoudig oprecht betrouwen op God, de gene-
genheid, de liefde en hulpvaardigheid van echtgenoot,
kinderen en naastbestaanden gaven haar de sterkte om
haar schone taak van huisvrouw en moeder voorbeel-
dig te kwijten en zich beminnelijk te maken voor God
en de mensen.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen en familie,
hebt dank voor uwe genegenheid en hulp. Blijft elkaar
genegen, steunt, troost en helpt verder elkaar. Gods
zegen en bijstand zal u niet onbreken.

Vaartwel en tot weerzien in de hemel.

H. Amelberga, bescherm ons gezin.

Ename — Drukk. Vander Stuyft

Mijnheer Marcel STASSENS,

Jonge Heer Luc STASSENS ;
Mejuffer Lucie STASSENS, haar kinderen ;
Mijnheer Oscar BOTTELDOOREN -BROWAEYS,
haar vader ;
De familien BOTTELDOOREN, STASSENS,
BROWAEYS en VALCKE.

haar echtgenoot ;

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke en innige deelneming

hun betoond.




