Heer in uwe handen beveel mijn geest.
t
ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Clara BOTTELDOOREN

weduwe van de Heer

Hilloné DE MEULENEIRE
en van
Hilloné BOSTIJN

geboren te Mater op 9 december 1884,
en godvruchtig overleden te Oudenaar-
de op 27 april 1974, bediend met de
H. sakramenten van de zieken.

Zij was lid van de Confrerie
van de H. Amelberga.

Karaktersterkte, naarstige werkzaam-
heid, bezorgdheid om de belangen van
haar gezin en inwendige gekeerdheid
naar God, tekenden deze duurbare
overledene.

Kommervolle dagen kwamen binst
haar iange leven ook hun aandeel in-
nemen. Doch met moed en betrouwend

op God, wist zij die waardevol te
beleven.

Lieve kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen, dierbare familie en vrien-
den, vaartwel. Hebt dank voor uwe
genegenheid, hulp en troost.

Blijft elkaar genegen.

Gebed.

Wees genadig Heer, voor uw overle-
den dienares voor wie wij U dit offer
van lofprijzing aanbieden, en dat zij tot
de eeuwige rust moge komen ; door
Christus onze Heer.

De families
BOTTELDOOREN, DE MEULENEIRE,
WITTEBROODT, DE TEMMERMAN,
en BOSTIJN,

danken U voor de blijken van kristelijke

deelneming in rouw en gebeden.

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine




