De dagen van de mens zijn kort; Gij, o Heer,
hebt aan zijn leven perken gesteld, die niet kunnen
overschreden worden. (Job, 14-5)
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BID VOOR DE ZIELERUST
van

Mijnheer Edgard Botteldooren,
echtgenoot van
Mevrouw Marie MESSIAEN,

geboren te Mater op 11 januari 1906, en godvruchtig
overleden te Gent op 22 juli 1971, bediend met de HH.
Sacramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Wij zijn reizigers op deze wereld ; onze dagen
vliegen voorbij als een schaduw ; hier is geen vast
verblijf. (I Par. 29-15)

Sommigen van zijn kinderen roept de hemelse
Vader, vrij onverwacht, terug naar huis. Wij onder-
breken niet graag onze reis maar toch zullen we
uiteindelijk blij zijn terug thuis te zijn.

Het heerlijk beeld dat de H. Schrift ons tekent
van de Rechtschapen man kunnen we toepassen
op het levensbeeld van deze duurbare overledene.

Stichtend en gelaten met volle onderwerping aan
Gods H. Wil is hij van ons heengegaan ons het
voorbeeld latend van gewetensvolle plichtsvervulling
en toewijding.

Laten wij daarom zijn heengaan niet beschouwen
als een verwijdering van ons, maar eerder als een
voorgaan naar de Vader, waar hij ons allen opwacht.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinzoon en familie,
ik dank U voor het goede dat gij mij hebt gegeven,
uw zorgen, genegenheid en vriendschap. Eens hopen
wij elkaar terug te zien in de hemel. Gedenk mij
in uw gebeden.

Heer Jezus, door de voorspraak van de H. Amelberga,
geef hem de eeuwige rust !

Mevrouw Edgard BOTTELDOOREN - MESSIAEN,
zijn echtgenote ;

Mijnheer en Mevrouw Marnic BOTTELDOOREN -
VOORBRUGGEN, zijn kinderen ;

Jongeheer Dirk BOTTELDOOREN, ' zijn kleinzoon ;

De families BOTTELDOOREN, MESSIAEN,
WITTEBROODT en VERPOEST.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristeliike en innige deelneming

hun betoond.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




