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GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van

Mijnheer Fedor BOTTELDOOREN

echtgenoot van
Mevrouw Bertha Borrens,

geboren te Mater, de 2 Februari 1891, en schielijk
overleden te Ename, de 9 Juni 1952, gesterkt door het

H. Oliesel.
POSTONDERMEESTER
der gemeenten Ename - Nederename en Welden.

OUDSTRIJDER en OORLOGSINVALIED 1914 - 1918,
vereerd met de volgende eretekens :
Kroonorde met gouden palmen - Oorlogskruis - Militaire
medaillen le en 2e klas - IJzerkruis - Vuurkruis
Zegemedaille - Herinneringsmedaille,
Burgerlijke medaille van 2e klas - Herinneringsmedaille
van het Eeuwfeest.

Wat is toch het leven ? Een korte reis door dit
tranendal, vol kommer en zorgen.....

Deze overledene - oudstrijder 1914 - 1918 - was gans
zijn leven door een voorbeeld van offervaardigheid en
plichtsvervulling. Bewijzen daarvan zijn menigvuldige
vaderlandse eretekens, en hoe hij zijn taak als beambte
heeft vervuld met een bezorgdheid, met een ongewoon
verantwoordingsgevoel. Goedhartig tegenover zijn on-
derdanen, stond hij dag in dag uit, zijn medemensen
ten dienste met steeds dezelfde onverstoorbare kalmte
en vriendelijke voorkomenheid. Ook allen betreuren
zijn heengaan en zullen voorzeker een vroom gebed
storten voor zijn zielerust.

Mijn geliefde Echtgenote, de dood komt schielijk
onze liefdebanden breken, doch wees niet hopeloos.
Richt uw ogen tot God in al uw bekommernissen. Hij
zal U troosten. - Heb dank voor uw liefderijke zorgen
en zoveel goedheid voor mij.

Mijn duurbare Kinderen, blijft steeds de troost en
de steun van uw moeder door uw deugdzaam leven
en helpende genegenheid, en bidt veel voor vader. -
God zegene en beware U.

Beminde Familicleden en Mede-Oudstrijders, dank
voor uw genegenheid ; bidt allen voor mij !

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d. afl.)

Mevrouw Fedor BOTTELDOOREN, geboren Bertha
BORRENS ;

Mijnheer en Mevrouw Albert BOTTELDOOREN -
AELVOET en kind Martine ;

Mijnheer Robert BOTTELDOOREN ;
Mijnheer Gilbert BOTTELDOOREN :

De familitn BOTTELDOOREN, BORRENS,
WITTEBROODT en NOTERMAN.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van christelijke en innige deelneming
hun betoond.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers
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