" Op U blijft mijn ziel vertrouwen Heer, en zij
vertrouwt Uw woord en Uw belofte. " Ps 129

BID VOOR DE ZIEL
van MEVROUW

Adrienne BOTTELDOORN

echtgenote van
de Heer Jozef LARNO

geboren te St. Maria - Horebeke op 12 novem-
ber 1922 en godvruchtig overleden in het
Burgerlijk Hospitaal te Ronse op 24 januari
1985, begeleid door de gebeden van de H. Kerk

Moeder, wij staan ontsteld en verslagen bij
uw onverwacht heengaan dat ons zo hard treft
omdat wij zoveel van U hielden. Nog lange
jaren wensten wij U in ons midden te bewaren,
doch de Heer heeft het anders geschikt. Het
hart vol droefheid bidden wij voor U en danken
de Heer dat Hij ons zulke goede moeder heeft
gegeven.

Wij danken de Heer voor haar voorbeeld van
rotsvast geloof waarin ze ons is voorgegaan.

Wij danken de Heer voor haar trouw, haar
liefde en toewijding in haar gezin, voor haar
voorbeeld van bovenmenselijke moed ook in de
hardste beproevingen.

Wij danken U moeder, voor alles wat gij ons
hebt meegegeven in het leven.

Wij bidden U Heer, moge onze goede moeder
nu opgenomen worden in het eeuwig leven, in
de vreugde van de Heer.

Dierbare echtgenoot, in goede en kwade

dagen hebben wij alles samen gedragen. Wij
waren samen gelukkig. Gij treurt nu om mijn
heengaan maar troost U, ik wacht op U in de
hemel vanwaar ik U mijn liefde en mijn zorg
zal blijven geven. Bid voor mij.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank U
voor al Uw bekommernis en zorgen. Biddend
voor mekaar blijven wij verenigd tot wij bij de
Heer mekaar mogen terugzien.

Beste familie en kennissen, vaarwel en bid
voor mij.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Heer Jozef LARNO, haar echtgenoot ;
Heer en Mevrouw Robert REYNAERT - LARNO,
Heer en Mevrouw Adrien LARNO -

VAN CAUWENBERGE,
Heer en Mevrouw Tony TILLEZ - LARNO,

haar kinderen ;

Heer Pierre REYNAERT en verloofde,
Heer Dirk REYNAERT,
Mejuffrouw Ann REYNAERT,
Mejuffrouw Patsy LARNO, haar kleinkinderen ;
Mevrouw Cyriel (t BOTTELDOORN ) -

DE TEMMERMAN, haar moeder ;
De families BOTTELDOORN, LARNO,

DE TEMMERMAN, DE MEULENAERE

en NOTERMAN.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming.

NAMIS op zondag 24 februari 1985, te 10 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




