Gelovig sterven is afscheid nemen van de
wereld niet van het leven.

1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN DE
HEER

Albert BOTTELDOORN

echtgenoot van Mevrouw

Angeline VAN DEN MENSBRUGGE.
Geboren te Mater op 7 november 1921 en
kristelijk overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel-(Opbrakel) op 16 november 1979,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De maand november met zijn gedenkdagen,
de herfst bij het vallen van de bladeren, doen
ons even bezinnen over leven en dood. Wat
onbegrijpelijk en vol droefheid staan wij, om
dit vroegtijdig en onverwacht heengaan van
deze nog actieve, godsdienstige en goede en
gemoedelijke man. Over enkele weken liet nog
niets vermoeden dat de dood zo vroeg zou
komen, wat onverwachts bij menselijke bere-
keningen, de beste geneeskundige zorgen heb-
ben niet mogen baten.

Diepe treurnis heeft ons gemoed en ons
schoon gezin overmeesterd en in ieder van
ons woorden klinkt de toon van pijnlijke droef-
heid omdat hij, die op aarde boven alles ons
dierbaar was, en ons allen bracht waar wij
nu staan in het volle leven, voor altijd van

ons is heengegaan naar het hemels Vaderhuis.

Wij danken God om al het schone en het
goede, geluk en welzijn dat Hij langs en door
onze beminde en betreurde vader ons heeft
geschonken. Eenvoudig en oprecht, opgeruimd
en levensblij, ijverig en werkzaam was hij een
treffend voorbeeld voor zijn kinderen, zijn
naastbestaanden voor zijn werkmakkers en
patroons een eerlijke en trouwe vriend. Hij
was hartelijk en vriendelijk met allen waar-
mede hij in betrekking kwam. Zijn ziekte aan-
vaardde hij met gelatenheid en levensmoed,
hopende op een spoedig herstel.

Mijn beminde echtgenote, mijn kinderen en
kleinkinderen, familie en vrienden, gij weet
allen wat ik voor u geweest en gedaan heb,
mijn leven is afgebroken als de draad op
een bedrijvig weefgetouw. Ik heb altijd eerlijk
mijn plicht gedaan. Blijft kristelijk trouw aan
uw geloof en Kerk, tot wij samen bij God
de rust en de voltooiing vinden van ons
aardse leven.

NAMIS : op zondag 2 december 1979 om 10 u.
in de St.-Martinuskerk te Opbrakel.

De families BOTTELDOORN, VAN MAELZAEKE,
VAN DEN MENSBRUGGE, GOSSEYE,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




