Geloofd zij Jezus-Kristus Amen!

+ BID VOOR DE ZIEL t

van Mevrouw

MARIA BOTTELDOORN

echtgenote van Mijnheer
René CAROBEL

geboren te Zegelsem, de 24 juni 1886 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde, de 10 december 1960,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Lid van de Boerinnengilde

De duurbare overledene heeft maanden geleefd zon-
der rust en haar nachten waren vervuld van angst, pijn
en smart. Maar, van haar jeugd af, had zij geleerd God
te vrezen, en zich te onderwerpen aan Zijn wet. « Zij
morde niet tegen de Heer die haar beproefde, maar zy
bleef standvastig in Zijn liefd=.» (Job 6,3,) En zo zag
zij en voelde het einde van dit vergankelijk leven nade-
ren met die gerustheid welke de kostelijkste genade is
voor de stérvenden en de zoetste troost voor hen die
overblijven. H. Aug.

Om martelaars te zijn hebben wij noch zwaarden
noch vuur nodig ; het is genoeg verduldig te zijn in het
lijden. (H. Greg.) Zij heeft de kelk, die boordevol was
van bitterheden, gedronken tot er niets meer in was,

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen en familie,
God schonk mij op het einde van mijn leven de uitzon-
derlijke genade van het lijden. Kon ik anders dan de
kelk met liefde aanvaarden en drinken ? Hoe kon ik
mij beter gereed maken om Kerstmis_ te vieren en dan
nog om eeuwig Kerstfeest te vieren in'de Hemel ? En
zoals Onze Lieve Heer in Zijn lijden door een Engel
werd gesterkt, zo heb ik ook weken, maanden lang, een
liefdesengel aan mijn ziekbed gehad om mijn lijden wat
lichter te maken, om mij te troosten in mijn eenzaam-
heid. Ik dank u voor zoveel zorgen en toewijding. God
zegene en beware u. Eén gunst durf ik van u allen nog
verwachten : blijft mijner indachtig in.uw gebeden, in
uw HH. Missen en uw HH. Communnies. 4

Jezus, Maria, Jozef, Gij waart mijn krachtin mijn
liijden en in mijn laatste strijd, neemt mij door Gods
barmhartigheid op in de glorie en in de vreugde van
de Heer. De 4 akten, (12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Heer René CAROBEL, haar echtgenoot

Heer en Mevrouw CAROBEL-VAN DER DONCKT en kinderen;

De familién BOTTELDOORN, DE BLEECKER, CAROBEL,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming

en danken U van harte.




