Julien BOTTELDOORN

echtgenoot van Lucienne VAN DRIESSCHE
°19-09-1927 - +t25-12-1997

Tot welzijn van hun nageslacht

dienen velen vroegtijdig naar hun graf te gaan.

Wit gelijk sneeuw lagen ze dood op hun bed.

Maar het zwarte gif dat in hun longen verborgen zat,
zag niemand, daar zat het zwarte goud dat ze naar
hun graf heeft gebracht.




Als ik ooit doodga begraaf me dan niet,

verstik me niet onder een zware steen,

maar laat me de kans om vrij te zijn

en te gaan over de grenzen van de dood.

Mee met de wind als de witte vogels en de groene natuur
die ik bewonderde tijdens mijn leven.

Als ik ooit doodga verstik me dan niet in je tranen

maar schep een herinnering aan mijn lach

niet op mijn graf maar in je eigen levensfeer,

daar waar ik gelukkig was.

De families Botteldoorn, Van Driessche, Vande Vijver
en Ramsdam
danken u voor uw blijken van medeleven en gebed.
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