«Wanneer gij verdrietig zijt
blikt dan opnieuw in Uw hart
en gij zult zien dat gij weent
om wat U vreugde schonk».
Kabhlil Gibran
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Martha, Justina
BOTTELDOORN

weduwe van de Heer
Theophilius, Julius DE PRAETERE

geboren te Welden op 16 mei 1905
en zachtjes in de Heer ontslapen
te Oudenaarde op 22 februari 1986,
gezalfd met de H. Olie der zieken.

«De Heer heeft gegeven, de Heer heeft geno-
men, de naam des Heren zij geloofd». (Job 1.21)

Ja, God had ons met een ingoede moeder ge-
zegend: diepgelovig, toegewijd, bezorgd steeds
om het welzijn van haar schoon huisgezin. Bij haar
wisten wij ons altijd veilig geborgen, gedragen door
haar moederlijk en begrijpend hart. Steeds stond
zij klaar om overal een handje toe te steken, en
ons bij te staan door haar wijze raad en onder-
vinding.

Beproevingen bleven niet uit: eerst toen vader
ons verliet. Wel waren de kinderen groot gewor-
den, maar is men ooit volwassen genoeg om zijn
ouders niet meer nodig te hebben? Moedig bleef
moeder alleen voor alles zorgen, als spil van de
nieuw-opkomende generatie.

Daarna kwam de ziekte met de stille aftakeling,
waarbij het niet meer mogelijk was thuis te blijven.
Nog genoot zij in dat laatste jaar de beste en lief-
devolle zorgen van de goede Zusters en ver-
pleegsters.

Steeds vond zij in het gebed de nodige kracht
om trouw te blijven voortschrijden op de rechte
weg van geloof, hoop en liefde.

Nu treuren wij wel om het pijnlijke afscheid,
maar zeer oprecht loven wij Gods Naam: zijn
goedheid en barmhartigheid, zijn rechtvaardigheid
die Hem de beloning zal ingeven die zij verdient.

Moeder, vaarwel! Wij blijven U dagelijks indach-
tig in het gebed.

Kinderen lief, houdt U sterk door het geloof in
de eeuwige bestemming die de onze is en die ik
heden heb bereikt. Steunt elkander in eensgezind-
heid. Weest nu zelf voor uwe kinderen een lich-
tend voorbeeld. Tot weerziens!

De familie DE PRAETERE-BOTTELDOORN dankt
U voor de blijken van kristelijke deelneming.
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