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Vroom aandenken aan en
uitnodiging tot gebed voor

MEVROUW

Yvonne BOTTELDOORN

geboren te Opbrakel op 3 november 1924 en
godvruchtig overleden te Ronse op 28 oktober 1991,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Nogal vrij onverwacht is onze lieve moeder en
grootmoeder uit dit leven weggeroepen om uit Gods
hand nieuw leven te ontvangen voor alle eeuwigheid.
Over het lijden en sterven heen is zij nu ingetreden in
Gods eeuwige heerlijkheid. We hadden haar nog zo
graag willen bedanken voor haar grote goedheid en
gedienstigheid. Ze hield heel veel van vriendschap ;
ze voelde zich opgetogen bij ieder woord of gebaar
van genegenheid die ze mocht betonen of zelf ont-
vangen. Vertrouwvol en moedig heeft zj het kruis
van de beproeving gedragen, in de voetsporen van
Jezus, de lijdende Godszoon, op weg naar Kalvarie.

God, onze Heer, laat niets verloren gaan van wat
goed en edel was in haar. Wij bidden U dat ze thans
de vreugde mag vinden in het hemels geluk.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, gij allen
die mij dierbaar zijt dank ik cm al uw liefde en

genegenheid. Blijf elkander steunen en helpen in de
moeilijke ogenblikken van het leven en bedenk dat
wij mekaar ooit zullen weerzien bij Onze-Lieve-Heer.

Heer en Mevrouw Etienne DE MERLIER-CROSSE
en kinderen,
Heer en Mevrouw Jean-Paul DE WOLF-
DE MERLIER en kinderen,
haar kinderen en kleinkinderen;

De families BOTTELDOORN en VAN MAELZAEKE,

danken U voor de blijken van
deelneming en gebed.

Rouwdienst DEVOS - Ronse.
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