En toen sprak Jezus :
" Laten we oversteken naar de andere oever.
Mc. 4, 35.

Dit aandenken weze een uitnodiging tot gebed voor
MEVROUW

Maria, Irma BOTTELDOORNE

weduwe van de Heer Remi BRUWAEYS

geboren te Ronse op 13 november 1905 en zacht in de
Heer ontslapen te Maarkedal op 13 april 1992,
gesterkt door de Sakramenten der Zieken.

Lid van de K.B.G. van Nukerke.

Heer en Mevrouw G. Van Malleghem-Bruwaeys,
kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw A. Bourdeaud'hui-Bruwaeys,
kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw ]. Walraet-Bruwaeys en kinderen,

zeer gevoelig voor uw blijken van
medeleven, bieden U hun welgemeende
dankbetuigingen aan.

Namis in de parochiekerk van Nukerke op maandag
4 mei 1992 om 19 uur.

Rouwdienst DEVOS - Ronse.

Bonneke,

Nu ik nog eventjes bij jou kan zitten, met jouw hand
in de mijne, vooraleer je rustig oversteekt, wil ik je zo
graag DANK JE zeggen. DANK voor zoveel !

Al wat waarde heeft in mijn leven heb jij mij
voorgeleefd. Weet je wel hoe rijk je bent ? Je hele,
lange leven heb je gedeeld. Je hart en je ogen lachten
zo blij bij ieder gelukkig moment. En zelfs als het
binnenin pijn deed kon jij nog troosten en moed
geven. Dat had het leven je geleerd.

Je was een onuitputtelijke bron van lieve attenties voor
je kinderen, kleinkinderen, voor je hele familie en voor
zoveel bekenden. Je leerde me wat mooi en waar is.
Zo hebben wij samen bewonderd : Gods prachtige
natuur, Gods lieve mensen. Vanuit ons kleine huisje
keek je geinteresseerd naar het mooie uit de grote,
verre wereld.

DANK JE Bonneke, want door jou weet ik wat
vriendschap is, echte, onberekende, onbetaalbare
vriendschap. Weinig mensen weten er zoveel van als
jij- Je gulle gastvrijheid zette de deur van ons huisje
wagewijd open, in alle eenvoud en onbevangenheid.
DANK JE, Bonneke dat je zo dikwijls DANKE zegde
en ook dit aan mij leerde. Willen wij nu samen
DANK U zeggen aan Hem die je zijn hand reikt
vanaf de overkant, zo wordt de overtocht voor jou
vast niet te zwaar.

Omdat ik je zo graag zie zal ik je hier missen. Maar
ik weet dat je me ook nu niet alleen laat.

Bonneke, krijg ik nog een kruisje ?

" Lieve God, zegen Bonneke. "
Jean-Pierre.




