Zalig zij, die in de Heer sterven,
Hun werken volgen hen,

.I.

BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

RENE THEODORE BOUCHAIN

weduwnaar van Mevrouw

Adeline Pieters

Cud-Strijder 1814-18
Drager van verscheidene eervolle onder-
scheidingen.

geboren te Ghey op 11 januari 1887 en overleden
te Everbeek op 14 maart 1969, gesterkt door de
H. H. Sacramenten.

Na een voorbeeldige levencwandel, na een
leven vol toewijding, riep de Heer de ziel van de-
ze rechtschapen man tot Zich, om hem {e belonen
voor zijn trouwe plichtevervulling.

Hij was een in-goed mens met een mild hart
die waar hij kon iedereen zou geholpen hebben en
voor allen even vriendelijk was.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat
ik op de laatste dag verrijzen zal.”

Mijn beminden, laten we God danken om
de gelukkige jaren die we tamen beleefden. Hebt
dank voor uw liefdevolle zorgen. Bemint elkaar,
dient de Heer in trouw en liefde en vergeet mij
niet in uwe gebeden.

Doe, Heer, uw aanschijn lichten voor uw
dienaar en wees zijn ziel genadig.

H.Barbara, patrones van de goede dood,bid v.ons

De familién

BOUCHAIN, PIETERS, DEBLOOS
en BRODDELEZ

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Dr. Modde Everbeek




