t
DANKBARE HERINNERING

aan Mejuffer
ALICE BOUCHEZ

Lid van de Derde Orde van St.-Franciskus,
van de Congregatie van O.-L.-Vrouw
en van «Kerk en Wereldbeweging».

geboren te Ronse op 19 september 1888
en er godvruchtig overleden op 14 augustus 1984,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

De morgen weet niet wat de avond brengen zal.
En in die tussentijd zijn er voor elk mensenleven:
goede en kwade dagen.

Tante Alice kan bogen op een lang leven, op een
eenvoudig schoonmenselijk en diep-gelovig bestaan.
Haar leven lang was één loflied aan God haar
Schepper. Hoe graag zong zij het niet uit: «Heer
laat mij voor uw altaar komen, Gij die mijn blijd-
schap zijt vanaf mijn jeugds.

Hoe gelukkig als wij bij leven en sterven ons
geborgen weten bij familie thuis. Renée, gij hebt
dag en nacht voor haar gezorgd; zij was er geluk-
kig en dankbaar om.

Dierbare familie en vrienden, elke attentie voor
mij zal ik aan God doorvertellen. Gedenk mij in
uw gebeden en bid God om eeuwig licht en vrede.
H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.

Haar neven, nichten en familie

danken om uw gebeden en blijken
van kristelijke deelneming.

T
A LA PIEUSE MEMOIRE
de Mademoiselle

ALICE BOUCHEZ

Membre du Tiers-Ordre de St-Frangois,
de la Congrégaticn de la Ste-Vierge
et de la Ligue du Sacré-Cceur.

née a Renaix le 19 septembre 1888
et y pieusement décédée le 14 aolt 1984,
munie des Sacrements des malades.

«Je veux tout ce que Dieu veut, mon bon Jésus!»
Ce furent les premiéres parcles que tu balbutias,
sortant de coma; ces paroles résument bien toute
ta vie, tante Alice. Merci de nous en avoir donné
le témoignage.

«Au revoir et sans adieu» tante Alice, tu ne le
chanteras plus... mais tu nous attends; c’'est comme
une invitation a vivre chrétiennement, pour qu'un
jour, comme toi nous puissions chanter a la Vierge
Marie qui est venue te chercher la veille de la
féte de son assomption:

«Au ciel, au ciel, au ciel,
j'irai la voir un jour».

Donnez-lui Seigneur, le repos éternel.

Ses neveux, niéces et famille,

vous remercient des marques
de sympathie témoignées

Rouwdienst Aelvoet, Ronse

Funérailles Firme Aelvoet




