Als de druppel die zich weer bij de stroom voegt
de brede stroom die eeuwig voortvioeit
70 is sterven als naar huis terugkeren
terug naar het vaderhuis na de moeizame reis

..l._

Dankbare gedachtenis aan

MEVROUW
Margareta BOURDEAUD'HUI

weduwe van de Heer Polydoor ADRIAENS

(Oosters gebed)

Stichtster van Etn. Adriaens N.V.
en vennootschappen

Geboren te Zegelsem op 15 november 1902
en overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem
op 3 maart 1990, gesterkt door de H. Sakramenten der
stervenden.

Enige dagen na Aswoensdag is deze kristene met de
Boodschap “Gedenk, 0 mens... Open uw hart voor het
Evangelie” op verdiende rust gegaan.

“De maat van ons leven is zeventig jaar, of als we heel
sterk zijn tachtig™ bidt de psalmist. Voor haar familie,
ondanks hogere leeftijd, een gemis. Zij was eenrots in de
branding van een nieuw tiidsgewricht. De vrouw van de
eeuw met een boeiende, bewogen levensloop.

Als jongste en laatste van een talrijk gezin ontpopte
Margriet zich als een energieke vrouw. Met haar Polydoor
paarde zij een groot gezin aan een paar bedrijven: eerst
steenbakken en dan slachten. Met zachte kracht runde
zij beide om wijselijk telkens tijdig over te schakelen op
moderne paardekracht. Rots van Godsvertrouwen, door
de wisselvalligheden van leven en werk gerijpt, werd ze
een oase van rust om eeuwig te rusten met de Verrezen
Heer, met haar Polydoor, Germain, en zovelen ...

God, onze Vader, wil onze dierbare moeder, mémé, fami-
lielid, vriendin, hartelijk begroeten: “Kom, goede en
getrouwe dienares, kom binnen in mijn Rijk"".

Bedankt, Margriet:

uw voorbeeld zal ons blijven inspireren,

uw inzet voor het algemeen welzijn en welvaart,
uw rechtlijnige beginselvastheid,

uw trouw aan God, uw kerk en dorp,

uw wederkerige waardering voor alles.

H. Jozef, patroon van gezin en gemeenschap,
bid voor ons.

De families Bourdeaud'hui, Adriaens, Ghijs en Lodens
danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw.

De Canck, Wetteren







