Niet mijn wil, maar uw wil geschiede.

..l.

TOT VROOM AANDENKEN
aan de heer

Remi, Jozef BOURDEAUD’HUI

weduwnaar van Maria VANDENDRIESSCHE
en echtgenoot van Idalie VANDENDRIESSCHE

Geboren te Zegelsem op 11 augustus 1900
en overleden te Brakel-Opbrakel
op 4 augustus 1976,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid,
hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk mens te zijn in woord en daad.

Zo was vader, zonder veel woorden en ge-
baren heeft hij voor ons geleefd, gewerkt en
gezorgd.

Vader, uw leven was getekend door uw
groot geloof en, zoals het spreekwoord zegt :
« God spaart zijn beste vrienden niet », hebt
gij dat zware kruis dat u was toebedeeld,
gelaten en zonder morren gedragen.

Beminde echtgenote, steeds hebben wij lief
en leed in kristelijke eenheid gedragen en
gedeeld, gij waart voor mij de steun waarop
ons leven was gebouwd ; heb dank voor uw
steun en voor uw zorg en troost in de laatste
weken en dagen van ons samenzijn.

Beminde kinderen en kleinkinderen, weest
lief en bezorgd voor moeder nu ik van u moet
heengaan. Blijft mij indachtig door uw gebed
bij de Heer.

Dierbare familieleden en vrienden, vergeet
mij niet door uw gebeden.

Uw blijken van kristelijke deelneming blijven
ons een troost; hiervoor danken U :

Idalie VANDENDRIESSCHE,

Germain en Anne-Marie DE SMET-
BOURDEAUD'HUI en kind,

Gerard en Agnes BOURDEAUD'HUI-
DE WEDER en kinderen,

Valére en Rachel BOURDEAUD'HUI-
VAN DEN DAELE en kinderen,

Georges en Adriénne BOURDEAUD'HUI-
TAILDEMAN en kinderen,

André en Agnes VANLIERDE-
BOURDEAUD'HUI en kinderen,

De families BOURDEAUD'HUI, VANDENDRIES-
SCHE, GHIJS, VANDERDONCKT.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




