Dat onze tranen en gebeden in het graf volgen haar
die wij zozeer bemind hebben op deze aarde.
H. Ambrosius.
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BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

RENILDE BOURDEAUD'HUI

Weduwe van Mijnheer

TRIPHON BAUTERS
Geboren te St.-Blasius-Boekel de 3 mei 1875 en
godvruchtig overleden te St.-Kornelis-Horebeke de
27 oktober 1958, wvertroost em gesterkt door al de
Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Cornelius en van
de Boerinnengilde.

Het geheugen van hare liefde tot ons, van hare
zorgen voor ons geluk doet ons tranen storten, om-
dat zij ons, helaas ontroofd is; en zuchten wij om
hare dood, ’t is omdat wij gevoelen wat onmeet-
baar verlies wij gedaan hebben. H. Augustinus.

Zij was een goede echtgenote en een goede moe-
der, rechtschapen en goedhartig; zij was een won-
der voorbeeld van naarstigheid en zorg; als goede
kristene gaf zij hulde aan God op de bekwame tijd
en leerde ook aan hare kinderen God vrezen en zijne
geboden onderhouden. H. Canisius.

Zij was_op de aarde om ons tot voorbeeld te
dienen; zij is in de hemel gevaren om onze be-
schermster te wezen. H. Bernardus.

Vaarwel, lieve Kinderen en Kleinkinderen, uwe
moeder verlaat deze wereld waar zij gezwoegd en
geleden heeft... vergeet haar niet in uwe gebeden.
Behoudt de leringen van uw vader, vergeet niet de
voorbeelden van uw moeder. (Prov.)

Duurbare Broeders, Zuster, Bloedverwanten en
Familieleden, tot weerziens in de Hemel; vergeet
mij intussen niet in uwe gebeden.

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.
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UW DEELNEMING IN HET VERLIES
VAN HAAR DIE ONS ZO DIERBAAR
WAS, SCHONK ONS VEEL TROOST,
EN UW GEBED WAS EEN KOST-
BARE HULP VOOR ONZE WELBE-
MINDE OVERLEDENE.

WI1] DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

De Familién

BAUTERS en BOURDEAUD'HUIL

SANDERUS




