Mensen zoeken hun leven lang
naar een thuis,

naar een hart en zachte handen,
een stille aanwezigheid die bljft,
00k als er geen woorden meer zijn.

In dankbare herinnering aan

Bertha Bourgonjon

weduwe van Romaan De Waele

geboren te Ronsele op 26 februari 1906 en
godvruchtig overleden te Zomergem,
rusthuis Ons Zomerheem op 5 oktober 1999

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

De Families Bourgonjon, De Waele,
De Keyser en De Vreese, danken U voor de
blijken van deelneming.

Zoveel jaren staan geschreven

in het werkschrift van haar leven,
zoveel daden, zoveel droom,
maar ooit sterft de sterkste boom.

Zoveel dagen vol van zorgen,
denkend aan de dag van morgen,
aan het water en het vuur,

maar ooit komt het laatste uur.

Zij die leven gaf, en deelde
van haar innerlijke weelde,
is op ‘t einde van haar reis

in Gods handen aangekomen,
kent de zin nu van de dromen,
spreekt voor ons in ‘t Paradijs.

(C. Guirlande)
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